Rong Vean — 30 juli tot 1 augustus 2016

Ver weg van de verharde wegen ligt het dorp waar we zo lang naar uitkeken. Rong Vean....
Het dorp ligt er rustig bij. Wij echter kijken vol spanning uit naar ons verblijf.

Ons huisje is snel ingericht en hier en daar zien we wat bewoners passeren, kijken, benieuwd wie nu
aangekomen is.

Algauw zijn we op weg naar de school waar heel wat kinderen aan het spelen zijn.

Voor Lise en de oudere kinderen is het een blij weerzien ! Het ijs is algauw gebroken en de meisjes
willen ons graag hun dorp laten zien.

Rong Vean met stenen en houten huizen, veel landbouw, koeien, buffels, een rivier met enkele
bootjes, bloeiende waterlelies, onverharde wegen en een ‘Guest house’ dat in aanbouw is.

Ondertussen is de Engelse les begonnen en volgen we graag mee samen met de jongste groep.
Nazeggen, voorlezen, aan bord komen, zo worden woorden aangebracht en ingeoefend.

Bij groep 2 gaat het er intenser aan toe. De kinderen leren nieuwe woorden, maken zelf zinnen en
lezen deze nadien voor in de klas. Een uitgelezen kans voor ons om eens rond te neuzen bij de
kinderen en te helpen sleutelen aan leuke zinnen.

Na de lunch komen de kinderen van Grade 10 en 11 bij ons op gesprek. In kleine groepjes wordt in
het Engels gepraat over hun toekomst. Boeiend om de jongeren te horen dromen van verpleger,
leerkracht, politieagent, dokter,...

Daarna is het tijd om stoom af te blazen op de speelplaats waar de kinderen met onze mannen een
partijtje voetballen. Snikheet, maar o zo leuk!

Ondertussen worden Mandala kleurboeken en stiften uitgehaald, en algauw zitten de banken en
tafels vol met kleurende kinderen.

’s Avonds horen we onze kok aankomen op haar brommer. Eitjes, verse groenten, vis, fruit, ... het
smaakt heerlijk !

Na het eten praten we nog een avond lang met de jongeren, luisteren naar hun verhalen, hun
dromen.

Het communiceren in het Engels verloopt wonderwel. Sommigen beheersen de taal reeds goed,
anderen hebben wat hulp nodig van hun vrienden om zich goed uit te drukken.

Op zondag is Mr. Penhky ziek. We beslissen zelf actie te ondernemen. We nemen het meegebracht
spelmateriaal mee naar de klas en algauw zijn de lokalen gevuld met kinderen. Samen maken we een
memory, benoemen de kaartjes in het Engels en spelen uiteindelijk het spel. Met de kleuters wordt
“Twister’ gespeeld. Met handen en voeten leggen we het spel uit. Het lukt !

De dierensjablonen kregen ook veel bijval en werden geduldig aan tafel uitgewisseld om over te
tekenen. De verfdoos kreeg vragende blikken, maar algauw bootsten de kleintjes ons na en
schilderden hun blad vol. Het was een heel intense maar leuke voormiddag die we afsloten met
‘rekker’ springen en balspelletjes.

Om 11 u hadden we samen met de oudere kinderen een uitstap naar het meer gepland.
7 brommers stonden klaar om ons te voeren, benzine werd bijgevuld.



Algauw sloten heel wat vrienden uit het dorp met 2 of 3 op een brommer aan want niemand wilde
deze uitstap missen. Na een uurtje achterop zitten en genieten van de mooie rijstvelden en
landschappen kwamen we aan bij het meer. Uiteindelijk waren we met 25 jongeren !

We trakteerden hen op Papaya salad, rijst, vis en een frisdrank. Het was een gezellige drukte.

Op de terugweg stopten we in Phnom Srok waar enkele jongeren naar school gaan en bezochten we
een Pagode. Dit allemaal geregeld door Hien Saiyuon. Een onvergetelijke ervaring !

’s Avonds beloofden de jongeren ons een afscheidsfeestje. Boxen werden geinstalleerd in de tuin, pc
in de aanslag om muziek af te spelen. De mama’s keken vrolijk toe aan de zijlijn naar hun dansende
kinderen. Het werd een vrolijk feest, een perfecte afsluiter van een mooie 2-daagse !

Het afscheid was intens.

Met een blij hart vertrokken we maandagmorgen terug naar Siem Riep.
De jongeren groot en klein zitten in ons hart,

Rong Vean ook.

Marleen, Franck, Hilde, Philippe, Lise, Lucas en Emma



